
Kerkbrief 29 september 2024  Dorpskerk Okkenbroek  

2e zondag van de herfst 
 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek 

Welkom en (staande) zingen intredelied 213; 1 en 2 ‘Morgenglans 
der eeuwigheid’ 
Bemoediging en gebed van toenadering 
Vervolg zingen lied 213; 5 ‘Overstroom ons met uw licht’ 
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed 
Lied 117a; 1 en 2 ‘Gij volken loof uw God en Heer’ 
 

 RONDOM HET WOORD  
 
Gebed tot de Geest 
Eerste Schriftlezing Genesis 13: 1 - 18 
Zingen lied 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’ 
Evangelielezing 1 Korintiërs 1 : 18 - 25 
Zingen lied 214; 1, 2, 5 en 8  
‘Het licht dat weer opnieuw begon’ 

 
Woorden bij het WOORD  
Orgelspel 
Lied 803 ‘Uit Oer is hij getogen’ 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen 

1. Kerk en diaconie 
2. Unicef  

 
 
 
 



  

Dankzegging en voorbeden, stil gebed afgesloten met het ‘Onze 
Vader’  
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel  
 

   _______________ 

 
 

Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
 

 
Bloemengroet 
Dhr. Bood, Schiphorsterweg, Okkenbroek 
 
 
 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Johan Waaijenberg (Harfsen)  
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Tineke Dragt 

Kerkrenmeester Wim Scholthof 

Diaken van dienst Petri van der Kolk 

Lector Marian Jansen 

Camera/ geluid/ koster Hans Möller 

PowerPoint Theo Overduin 

 
 
 
 
 


